İki Aylık Mecmua- Her Tomurcuk bir başlangıçtır... 
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-Önsöz- 


Sevgili Okurlar! 

Öncelikle alemi yaratan, bütün kalpleri kudret elinde olan, kimsesizlerin kimsesi, rahmeti, lütfü ve keremi bol olan, bütün kainatın tek sahibi, yüce mevlamıza hamd ederiz. 

Alemlere rahmet olarak gönderilen, gül bahçelerinin gülü, gelmiş geçmiş en mükemmel varlık olan peygamberimiz önderimiz Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa (s.a.s.)‘ya ve onun Ehlibeyt‘i ve ashabına selam olsun... 

„Bir Camide çocuk sesi eksilmez ise, o caminin geleceği vardır“ 

Muhterem Velilerimiz! 

Bizim amacımız ilk etapda Eğitim Merkezin¬ de yavrularımıza edep ve güzel ahlakı aşılamaktır. 
İlaveten, Kuran okumayı sevdirmek ve Temel Dini Bilgilerimizi öğretmek esas hedeflerimiz arasındadır . Hedefe ulaşabilmemiz için siz değerli veli ve cemaatimiz ile sıkı bir dialog içinde çalışmamız şarttırTemennimiz çocuklarımızın devamlılığa özen göstermeleri ve sizin onları teşvik etmenizdir.. 

Değerli Cemaatimiz! 

Bu çalışmanın amacı sizleri GÜL EĞİTİM MERKEZİMİZLE yakınlaştırmak ve içeriliğle İslam-i görüşlerimizin ufkunu genişletmektir. 


Dergide bulunan makaleleri değerli eğitimcilerimiz yazmış, genç kardeşlerimiz Furkan Kızıltepe ve Furkan Uzun derleyip bir araya getirmiştir. Sizlere bu güzel ve hayırlı çalışmayı sunmaktan sevinç duyuyoruz. Rabbim, bültenin hazırlanmasında emeği geçen tüm kardeşlerimizden razı olsun ve Cennet-ül bâkide Cemali ile şereflendirsin. 


Bu vesile ile Kurban bayramınızı en içten dileklerle kutlar ve tüm müslüman alemine, huzur beraberlik, samimiyet getirmesi dileğiyle sizleri ALLAH (c.c.)‘a emanet ederiz. 

Fakir hizmetçiniz 
İSMAİL COŞKUN 


Kzız Okuyucu! 

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah (c.c)’a salat-ü selam O’nun rasulü olan Hz. Muhammed (s.a.s.)’e olsun. Evvela hummalı bir çalışmanın eseri olan bu dergimizde emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı arz ederiz. Bilhassa bizi makaleleriyle destekleyen hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarız. 
Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlar birdaha ki sayıda buluşmayı Cenab-ı Haktan niyaz ederiz. 

Selam ve dua ile... 

Tomurcuk Dergi Komisyonu 


ilk 


Vahiy 


I İbrahim Kızıltepe | 


Bismihi 


Çokça anlatıldı, çokça yazıldı ilk vahiynin gelişi! 
İman etmek, bir mücadelenin içende olmanın 
anlaşmasını yapmaktı aslızatında ilk vahiy! 23 
sene sürecek olan, rahatların bozulduğu günlere göğüs germekti ilk vahiy! Tüccar ve zenginlikten tüm varlığını vermekti ilk vahiy! İşkencenin, gözünün içine bakmaktı ilk vahiy! Sabretmekti bütün gelecek olan belalara, ilk vahiy! Arkadaşlarının nasıl şehit olduklarına şahit olmaktı, 


ilk vahiy! 


sevdiklerini toprağa vermekti, ilk vahiy! Taifte taşların acısına sabratmekti ilk vahiy! Miraca yükselmenin yolunda yürümekti ilk vahiy! 
Doğduğu şehiri, vatanını terk etmekti ilk vahiy! 
Mağralara gizlenmekti ve üçün üçüncüsü olmanın O zorlu yoluydu ilk vahiy! Medinede „talal bedru aleyna“ cümleleriyle karşılanmanın tesellisini tatmaktı ilk vahiy! Kusvanın çöktüğü yerde müsafir olmaktı ilk vahiy! Bedir'de, uhut'ta, hendek'te safların en önünde mücadele etmekti il vahiy! Sonra hicret etmekte zorlandığı O mübarek şehre dönmekti ilk vahiy! Mekke'de kalmayıp medineye vefa örneği sergilemekti ilk vahiy! 
23 senennin 23 senesini ilk vahiyinin 








geldiği günkü heyecanıyla yaşamaktı ilk vahiy! 
63 yıllık ömre en güzel hatıraları sığdırmaktı ilk 
vahiy! Asrı saadet ti ilk vahiy! 

İkra demişti çünki yaradan, oku demişti! İnsanı oku, dağı oku, taşı oku, ağacı oku, bulutu oku, ayı oku, yıldızı oku! Oku demiş ve Allah cc Adıyla okumasını buyurmuştu yaradan. En Büyük meleğini, En büyük kitabını, En mübarek günde, En mübarek gecede, En mübarek insana göndermişti! 

Bunca karanlığın aydınlanması için, vahşetten kurtulalım diye, Hazreti insan olmamız için, düz¬ gün karekterli, Allah cc ye kullukla hata yapma¬ dan; 0‘nun huzuruna çıkabilelim diye ilk vahyini göndermişti, bizleri yaratan Allah azze ve celle! 
Hira nur mağrası sabısızlıkla bekliyordu, oradaki ağaçlar hazırlık yapmış Efendimizi (sav) selamlıyordu, taşlar yerinde duramıyor ya Nebi benim üzerime bas diyordu adeta! Gökyüzü başkaydı O gece, kanatlarla örtünmüş gökyüzü görünmüyordu, Cibril i emin (a.s.), Muhammed ul Emin(sav) ile buluşacaktı Ve buluştu. 

Heyecen vardı havad, heyecan vardı mağara¬ da işte en heyecanlı Efendimizdi(sav) 0‘nun heyecanı sarmıştı tüm Mekke‘yi belkide cebeli Rahme‘den! Kucakladı 0‘nu (sav) Cebrail(a.s.) 
sanki kainatı kucaklar gibi, çünki kucakladığı Kainatın Efendisiydi (sav)! Ne andı, O an! Ne şan>dı, O şan! Zaman durmuş, tarih durmuş kayıttaydı tüm alem! Korku 


ve ümit birarada yaşamaktı belkide, belkide verilen görevin ağırlığını hissetmekti, sorumluluk hissi sarmiştı Efendimizi (sav). 

Alak suresinin ilk 5 ayeti okunmuştu Cibril (as.) 
tarafından! 

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alak dan yarattı. 

Oku! Senin Rabbin en cömer olandır. 

O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. “ 

Efendimiz (sav) heyecanlı, ezberlemek için hızlı bir uğraş içinde, Cebrail (a.s) teselli ediyor, endişelenme senin kalbine, zihnine, gönlüne nakşedilecek, ayet ayet işlenecek hafızana! 

Ve O gecenin sabahı efendimiz (sav.)de büyük bir üşüme ile hazreti Hatice annemizin yanında buldu kendini, engin bir liman hazreti hatice annemiz, sükünet Orda, hasret, sevgi, muhabbet orada, hazreti Hatice annemizde, ilk vahiyinin ilk muhatapları hazreti peygamberimiz (sav) ve hazreti hatice annemiz. Üşüyen peygamberimizin örtüsü hazreti hatice annemiz. İlk vahiynin ilk muhatapları, Peygamber (sav) evinin gülleri hazreti zeyneb, hazreti rukiye, hazreti ümmügülsüm ve hazreti fatıma peygamberimizin ciğer pareleri. Ve bir delikanlı, bir genç o evin içinden gören güzelliği ve hemen kabul eden hazreti ali, ne büyük ikram o evde olmak, aynı havayı solumak! Bir ev ki O evde gül Nebinin, gülleri var ne mutlu ev. 




Günler 


Siz değerli okuyucularımıza Eğitim Merkezimizin bazı neşeli karelerini sunmakta şeref duyarız: 

























Cüz öğrencilerimizin tatlı edaları ve tadında afacanlıkları hem ders sırasında hemde tenefüslerde tatlı görüntülere sahne oluyor:)) 
































































































































Herkes Ali Halil Hocamızı bir imam olarak çok seviyor. Peki hocamızın en sevdiği yemek nedir? Nelerden hoşlanır neleri sevmez? 

Hocamızla yaptığımız çok özel röportajla karşınızdayız. Bizi okumaya devam edin... 


Adı : Ali 
Soyadı : Halil 

Doğum tarihi : 17.11.1976 
Doğum veri : Bulgaristan 
Memleket : Bulgaristan 

G.E.M. Görevi : Kur’an-ı Kerim, Temel Bilgiler 

Hobileri : Kitap okumak, Koşu yapmak, Futbol oynamak 

En sevdiği yemek : Yoğurtlu yemekleri çok seviyor (bilhassa Mantı ve Sarma) 

En sevdiği içecek : Hoşaf 

En sevdiği kitap : Hak dini Kur’an dili 

En sevdiği sev : Çocuklarla ilgilenmek 

En sevmediği sev : Savaş ve Fitne 

En sevdiği musiki : Uyan ey gözlerim 


En sevdiği ilahi sanatçısı : Mustafa Özcan Güneşdoğdu 

Örnek aldığı sahsivet : İmam Azam Ebu Hanife 

İlahiyatçı olmasaydınız muhtemelen ne olurdunuz : Sporcu (Sporla ilgilenmeyi seviyor) 

En komik anısı : Hocamıza bu soruyu sorduğumuzda bayağı düşündü. Bir kaç gün sonra bize cevabını iletti. Anıları şunlar: 

Çocukken Namaz esnasında arkadaşlarıyla birbirlerini dürterlermiş. Ayrıca G.E.M. 
talebelerinin ders konusuyla alakasıs sorular sormaları Hocamızın komiğine gidiyormuş. 

Son olarak öğrencilerinize tavsiyeleriniz nelerdir: Kendilerini iyi yetiştirip insanlara faydalı olmaları 


Not : Bizde ekip olarak Ali Halil hocamıza bu samimi röportaj için teşekkür eder saygılarımızı sunarız. 
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Besmele Allah’la yapılan antlaşma gibidir. Allah(cc) Rahman ve Rahim sıfatlarıyla bize merhametle muamele edeceğini vadediyor; biz de imtihan için bize verilen iradeyi istismar etmeyeceğimizi ve O’nun ilkelerine bağlı kalacağımızı besmeleyle kabullenmiş oluyoruz. 

Besmele, Allah’ın tesbit ettiği kulluk programını kabul etmektir.Besmele çeken kul şöyle demiş olur:”Ya Rabbi şu anda kulluk maddelerinden birini işleyeceğim.Senin ismini anıyor ve iznini istiyorum.”Bu yüzden haramlara besmele çekilmez.Besmeleden maksat, aynı zamanda , yapılan işte bereketin artmasına taleptir.Haram veya mekruh bir fiilin çoğalması ve bereketlenmesi istenmez.Haram meclislerde, meyhane ve kumarhane görevi yapan kahvehanelerde otururken, faizli işlemlerde bulunurken, yalan ve kandırma içeren ticari ilişkilerde, haram sa¬ 


yılan programları izlerken besmele çekilmez. 
Böyle durumlarda besmele çekilmesi büyük vebaldir.En güzeli, Allah’ın isminin anılamayacağı bu tür davranış ve eylemleri terk etmektedir. 
Unutulmamalıdır ki haram olan eylemlerde kesinlikle besmele çekilmez.Kamil bir müslüman da , bemele çekemeyeceği bir işi yapmamaya özen gösterir.Bu yüzden besmele, eğitir, terbiye eder, kötülüklerden uzak tutar.Besmele, kötülük yapmaya, haram işlemeye hakkımız olmadığını hatırlatır. 

Besmele ‘'Allah’ın adı ile” demektir, "Allah’ın adına " değil.Bu ikisi arasında önemli bir fark vardır.Müslüman her yaptığı işe, her söylediği söze besmeleyle başlar.Efendimiz (sav) ‘de; "Herhangi bir hayırlı işe eğer besmele ile başlanmazsa o iş ebterolur.” Yani sonu hayır ile tamamlanmaz, bereketi olmaz buyurmuş- 











lardır.Besmele, Allah’tan izin alarak demektir, ama Allah adına değil.İnsan beşerdir, hatalar yapabilir.Allah’ın temsilcisi olma anlayışı ruhban sınıfına doğru götürür.Tarihte Allah adına nice zulümler işlenmiştir.Kulun yaptıiı iş müslümanca ve beşeri özellik taşıdığından iddiasız olmalıdır. 
Besmeledeki "isim” kelimesi ad, ad vermek anlamına geldiği gibi bi- harfi cerr ile de yüceltmek yükseltmek anlamına da gelmemtedir.O yüzden bismillahın manası "Allah’ı yücelterek” şeklinde de anlaşılabilir. 

Şeyh Ahmet el-Buni, Letaifu’l İşaret adlı eserinde, "varlık ağacının besmeleden dal budak saldığım” anlatır ve der ki; "Bütün alem, icmali ve tafsili olarak besmele ile kaimdir.Bu yüzden besmeleyi çokça söyleyen kimse ulvi alemde de, süfli alemde de heybet sıfatıyla taltif edilir. 


Konumuzu tarihi bir olayla süsleyerek bitirelim.Rum meliki Kayser, Hz.Ömer’e şöyle bir mektup yazdı: "Başımda dinmek bilmeyen bir ağrı var.Eğer sizce malum bir çaresi ve ilacı varsa bana göderin.Çünkü buradaki doktorlar buna bir çare bulamadılar.”Mektubu alan Hz.Ömer, Kayser’e bir başlık gönderdi.Kayser bunu giyince ağrısı kesiliyor, çıkardığında yeniden başlıyordu.Merak etti.Acaba bu başlıkta ne vardı ki baş ağrısını kesiyordulBaşlığı çıkartıp iiyice kontrol edince, içinde, üzerinde besmele yazılı bir kağıt buldu. 

Besmele gibi muhteşem bir kelimeden uzak durmamak için onu, kafamıza, kalbimize nakşetmeli ve ebedi saadet halkasına dahil olmalıyız.Yeter ki haramlardan uzak bir ağızla besmeleyi söyleyelim.Allah yar ve yardımcımız olsun.Gönüller Sultam’yla birlikte haşr etsin. 
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En mukaddes kelimedir, o her hayrın başıdır 

Selamete devir açan boy’a gerek bismillah 

Mübarek bir definedir, kutlu yakut taşıdır 

Karanlığa ışık saçan yaya gerek bismillah 

İslamın ilk nişanesi, hayrı yok onsuz işin 

Sahipsiz kalmak nicedir, nefsini yen bir düşün 

Rabbin kapısına kulluk olsun en büyük düş’ün 

Zikriyle kendinden geçen kay’a gerek bismillah 

İpek tenli kök toprakta buyrukla kapı açar 

Allahın emrine uyup taşları deler geçer 

Zerredeki hakikatler besmeleyle nur saçar 

Gündüzün narıyla uçan çiy’e gerek bismillah 

Kainatı okumanın şifresidir bilirsen 

Rahmet ile muhabbetin sofrasıdır gelirsen 

Sonsuzluğa erişmenin atasıdır alırsan 

Gençliğiyle ömür biçen toy’a gerek bismillah 

Rahman ve Rahim adıyla merhamete ulaşır 

Ufuklara pervaz vurur, semalarda dolaşır 

Uzakları yakın eder, dimağlara bulaşır 

İhla s ile nefes içen ney’e gerek bismillah 










| Hakan Baran | 


Üstad; değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesi için Anadolu’yu karış karış dolaşmış, verdiği konferanslarla, çıkardığı gazete ve dergilerle, yazdığı kitaplarla topluma kılavuzluk yapmış, bir dava ve aksion adamıdır. 

Üstad; "canların canı uğruna can vermeyi cana minnet sayan” bir gençliğin yetişmesi için yıllarını mahkeme koridorlarında ve hapishanelerde geçirmiş bir mavera dededir. 

Üstad; zor zamanların ve zor mekanların zorlarını alt-üst etmiş; özelde Anadolu’ya, genelde Büyük Doğu’ya ve Mezopotamya’ya ruh üflemiş bir mana adamıdır. 

Üstad; romana "icatçı bir hayat taklididir”, şiire ise "Mutlak hakikati arama işidir” perspektifinden bakan dev şahsiyettir. 

Modernizmin bütün mavsallarıyla gençliğimizin hayat koridorlarını kapattığı ve kararttığı, onları bu koridorların dehlizlerine hapsettiği; bu, berekete muhtaç zaman ve mekan dilimin¬ de, ihtiyaç; hava kadar, su kadar, ilaç kadar elzem, üstadın gençlikte aradığı ruh ve cesaret, mana ve dinamiğin aktualizesidir. Gençliğimize bu ruhun kazandırılması kaçınılmazdır. Bu belki bizim, üstada olan borcumuzdur. 


Üstadı muhabbetle, özlemle, ve rahmetle anıyorum. 

Üstad’ın, 

Surda bir gedik açtık 
Mukaddes mi mukaddes 
Ey kahbe rüzgar, artık 
Ne yandan esersen es 

Haykırışına cevaben, 

Mukaddes gedikten bizlerde geçtik Gedik olamasaydı hepimiz hiçtik Ektiğin tohumu biz şimdi biçtik 
Kahbe rüzgar dindi, selam üstadım 










UTAN'SJAf 


Tohum saç, bitmezse toprak utansın! 
Hedefe varmayan mızrak utansın! 

Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! 
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın! 

Eski çınar şimdi Noel ağacı; 

Dallarda iğreti yaprak utansın! 

Ustada kalırsa bu öksüz yapı, 

Onu sürdürmeyen çırak utansın! 

Ölümden ilerde varış dediğin, 

Geride ne varsa bırak utansın! 

Ey binbir tanede solmayan tek renk; Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın! 






Dağda dolaşırken yakma kandili, Fersiz gözlerimi dağlama gurbet! 
Ne söylemez, akan suların dili, Sessizlik içinde çağlama gurbet! 
Titrek parmağınla tutup tığını. 
Alnıma işleme kırışığını 
Duvarda, emerek mum ışığını, 

Bir veremli rengi bağlama gurbet 
Gül büyütenlere mahsus hevesle, 
Renk dertlerimi gözümde besle! 
Yalnız, annem gibi, o ılık sesle, İçimde dövünüp ağlama gurbet!.. 







Selamunaleyküm değerli okurlar, 

Dergimizin bu sayısında sîzlere birinci nesli temsilen babam, ikinci nesli temsilende kendi hayatımdan örneklerle "Almancıların” özgeçmişini, her insanın özel olduğunu, buna rağmen başkasında kendimizi seyredebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. 
Sevgili ve rahmetli babam 1965 yılında 
Almanya’ya işçi olarak geldiğinde biz 1 
yaşımızda idik. Hayat şartları, yeni evli iki çocuk sahibi genç bir adamı gurbete zorlamış, ailesinden ve çevresinden koparmıştı. Yanlızlığa terkedilmiş, konuşmaya, birkaç cümleyi peşpeşe kurmaya hasret geçen çok zor 4 sene sonrası, annesini kaybeden babam yurduna geri dönüyor. Sekiz ay Türkiye’de kaldıktan sonra tekrar Aalen’e geliyor. 

Babam bizi 1969 un sonu 1970 in başlarında yanına alıyor. Ben ve ikizim 5-6 yaşındayız. 

Ufak kardeşim 1 yaşında. Hüttlingen’de küçük bir çatı katında bir kaç ay kalıyoruz. O günlerden fotoğraflarımız var. Mutlu bir aile görüntüsü resimlere hakim. Fakat çocuklarının geleceği, babam için kendi hayatından 


daha önemli, okul yaşına geldiğimiz için bizi annemizle birlikte tekrar İstanbul’a gönderiyor. 
Kazanılan para Türkiye’de ailenin geçimi ve Daire almak için biriktiriliyor. Babam için Almanya’da ki hayat bekar evlerinde, çok basit ve en ucuz şekilde devam ediyor, yanlız ve mektupları ile.. 

Yine bir savrulma dayanılmaz ayrılık acısı, 1974 
de aileyi Aalen’de biraraya getiriyor. Mutlu iki yılın ardından, okuldaki başarısızlık dil problemi bizi bezdiriyor. Ağlıyoruz, ağlıyoruz, tâki tekrar İstanbula dönüş gerçekleşene kadar. Yine bir erdem, yine bir büyüklük, kurulu düzenini çocuklarının geleceği için dağıtan, bekar evine geri dönen bir baba! benim babam.. 

1970 li yılların sonu. Siyasi çalkantılar, Türkiye’yi 
terör örgütlerinin ağına düşürmüş silahlı eylemler 15-16 yaşındaki liseli öğrencilerin seviyesine kadar inmişti. Sağ sol davası diye anılan fikir çatışmalarının alabildiğine sürdüğü o günlerde Bu durum o yaşlarda olan bizleride sarmalına dolamış, alabildiğine içerisine çekmişti. Sağlıklı bir şekilde okumak neredeyse mümkün değildi o yıllarda. Yaptığımız bir hata 



















hayatımızı değiştiriyor. 

1980 yılının ağustos ayında beni ve ikizimi 
bizim karşı koymamıza rağmen, bizim için! bize rağmen, Almanya’ya geri götüren babam, sekiz ay sonra annemi ve kardeşimide yanımıza getiriyor. Hayal kırıklığı büyük... hem babamda hem bizde. 

Babam çalıştığı şirkette bizim için meslek yapma imkanı araştırıyor, bizi imtihan ile okula alıyorlar. Haşan sınıf birincisi ben ikincisiyim. 
Bizim gibi daha nice arkadaşımız bizimle aynı kaderi paylaşmış ve o dönemde başarılı 
bir meslek eğitimi almıştı. İşçi tulumunu 16 
yaşımızda giymeye başladık ve hala giyiyoruz. 

Bu gün Almanya’da doğup okula giden çocuklarımızın başarı seviyesi, o yıllarda ki bizim azmimizin ve gayretimizin karşında ne yazık ki sönük kalıyor. 


Hiç tanımadığı, yabancısı olduğu bir kültürün içerisine sahipsiz bırakılan birinci nesil kısa zamanda kendi kültürünü, dinini yaşatma gayreti ile organize olmaya başlamış dernek ve cemiyetler kurarak sosyal hayatı kendisine uyarlamıştı. 

Aalen kentimizde Türklerin kurduğu ilk dernek Türk kültür derneği olmuş. Dernek Almanca bilmeyen gurbetçilerin zor iş günleri sonrası belkide bütün gün bir kaç kelime dışında hiç konuşmamış olan insanların buluşma noktası olmuş, dertleşmek ve yaşanan tecrübelerin, sıkıntıların paylaşıldığı bir mekan olmuştu. 
Türkiye’nin çeşitli yörelerinden kopup Aalen’de buluşan bu insanları, karşılaştıkları ortak sorunlar ve anavatan olgusu, tamamen yabancısı oldukları Alman kültürüne karşı birleştirmiş, kendi aralarında ki farklılıkları görünmez kılmıştı. 

Aalen’de ilk namazgah 70li yıllarda VVasseralfingen julius-SchalI Str.1 de SHW şirketinin bekar evinin bodrumunda açılmış. Çöp bidonlarının arasında merdiven boşluklarına taşan cemaat, o küçücük odaya ta başından itibaren sığmamıştı. 

80li yılların başında, bayram namazı için evimizden kaldırdığımız halılarla evangelische Gemeindehaus’da veya Bohlschule nin spor salonunda kıldığımız bayram namazlarını çok iyi hatırlıyorum. Bu arada Heidenheim’da Milli Görüş camii var, bizde babamla birlikte oraya gidip geliyoruz. Babam Milli Görüşün 


Aalen temsilcisi oluyor ve teşkilatlanma faaliyetlerine başlıyor. 

Aalen’de de bir cami açmak için çok gayretli hummalı faaliyet ve çalışmalar sürüyor, Toplantı üstüne toplantılar yapılıyor, Nihayet Bayram Ali Çetintaş hocamızın başkanlığında cami kurucu heyeti oluşturuluyordu. Her kesimden insanımızın olduğu bu heyet bağımsız bir dernek kurarak 
1982 yılında Kanal Str. De ilk camimizi 
açtılar. İlk hocamız Mehmet Serdaroğlu beydi. Allah hepsinden razı olsun. Kirası nasıl ödenir endişelerini bizim evimizdeki bir toplantıda, 1000 mark olan kirayı ben öderim yeterki camimiz olsun diye sahiplenen rahmetli babamı özlemle hatırlıyorum. 

Türkiye’nin iç sorunları, 70 li yıllardaki fikir çatışmaları, Almanya’daki insanımızıda içine çekmiş, yavaş yavaş kendi düzenini kuran insanımızı, ayrıştırmaya başlamış, kendi arasındaki farklılıkları ön plana çıkarmıştı. 
Bunun sonucu olarak Almanya genelinde başlangıçta işçi derneklerinde birleşen Türkler, cami ve siyasi dernekler kurarak kendi geleceklerine sahip çıkmaya polarize olmaya başladılar. Dikkat çekici olan bir gelişme olarak seksen ihtilalinin mimarı genaral Evren, Suud parası ile yirmi küsür yıldır ihmal edilen gurbetçilere iman gönderiyor, avrupada teşkilatlanmaya başlıyordu. Seksen ihtilalinden kaçan, siyasi sığınmacıların yanında, ekonomik sebeblerle Almanya’ya sığınmacı olarak gelen bir çok insanımız, tam bir karmaşanın keşmekeşin yürüyüş ve nümayişlerin içerisine çekiliyordu. 

Necmettin Erbakan’ın ihtilal sonrasında hapse atılması Milli Görüş içerisinde çalkantılara sebeb olmuş ve Cemalettin Kaplan hareketi islamda parti yoktur! Oy vermek küfürdür! gibi sloganlarla taban bulmaya başlamıştı. Bu savrulmalar babamı radikalleştirmiş ve cami yönetimi ile ilişkilerinde sürtüşmeler başlamıştı. 

Aslında daha detaylı anlatmam gereken tarihi olayları bu sayımıza sığdırmam mümkün değil. 

Birdaha ki sayımızda devam edebilmek ümidi ile Allah’ emanet olun. 







Osman Gazi’nin Emirliği: 


Ertuğrul Bey’in vefatı üzerine, Kayı Kabilesi’nin ileri gelenleri toplandılar Gazi Osman Bey’i seçtiler. Osman Bey’in kardeşleri ise, bu seçime gönülden bir bağlılıkla katıldılar. Ne var ki, Osman Bey’in seçilmesi, amcası Dündar Bey’in canını sıktı. Başa geçmek için birtakım çalışmalara girdiyse de, Osman Bey’in seçilmiş olması, Selçuk Sultanınca da tasvib ve tasdik gördüğünden, bu çalışmalarında başarıya ulaşamadı. Fakat bun hazmedemeyen Dündar Bey, Osman Bey’in işlerini aksatmak İçin O’nun düşmanlarıyla bile işbirliği yapmaktan çekinmedi... 


Gazi Osman Bey’in Çalışmaları: 


Osman Gazi’nin beyliğe seçildiği sıralarda, Kon¬ ya Selçuklu sultanlığı inkıraza (yıkılmaya) yüz tutmuş ve büyük karışıklıklar içinde bulunuyordu. 

Osman Gazi, yukarıda anlatılan manevi müjdelerin manasını müdrik bir bey olarak siyasetini, o müjdelerin istimatine göre tanzim ediyor, büyük bir vazifeyi devralmanın ve onu devam ettirebilmenin, kılıç kuvvetine dayanacağına inanıyordu. 
İşte bu karışık devrede kuvvetlenebilmek için et¬ 


rafındaki tekfurlarla iyi geçinmeye gayret ediyordu. 

İnegöl tekfuru Nikola, Osman Gazimin bu patırdılara karış-mıyarak kuvvetlendiğini hissediyor ve kuvvetlendikçe kendisi de dahil her yeri ele geçirip hükmedeceğini anlıyordu. Bunu önlemek için diğer tekfurlarla ittifaka girişti. 

Osman Gazi, derviş ve sevenleri vasıtasıyla bunu haber alınca, bunlarn birleşmelerini önlemek üzere İnegöl’ü fethetmeyi düşündü. Bu maksatla H. (683) (M. 1284) senesinde İnegöl yakınına bulunan Kolcahisar’i basarak, kaleyi yıktı ve birçok ganimetle geri döndü. 

Nikola, komşusu olan Karacahisar Tekfuru ile 
birleşerek büyük bir ordu meydana getirdi. 120 
kadar süvarisi ile Ham-za bey köyü yakınındaki Ermeni Beli denen yerde bulunan Osman Gazi’nin yonulu kesti. Kılıç kılıca çok sert bir cenk başladı. Çok kalabalık bir düşman ordusuyla çarpışan İslâm mücahidleri zor anlar geçirdiler. 
Hatta bu arada mücahidlerin ünlülerinden Bay Hoca şehadet şerbetini içince, bir şaşkınlık meydana geldiyse de, nusret ve zafer; sabrden ve Allah için cenk edenlere nasib olacağı için Osman Bey ve süvarileri bu niyyet ve amelde bulduklarından, düşman ordusuna dalkılıç hücum edip, onların çemberini yararak, ölüleri ve yararlarıyla başbaşa bırakıp kurtuldular. Şehid Bay Hoca’nin mezarı Hamza bey köyünde olup halen ziyaret edilmektedir. 








Osman Bey bir gece 450 seçkin süvari ile, Erme- Osmanlı Ülkesinin üzerine olmasının ricasıdir... 
nibeli’ni dolaşıp aniden Karacahisar üzerine indi. 

Rastgeldiği düşmanı ödürüp bir çok ganimet alarak Domaniç tarafına döndü ve ormanlar içinde Osman Gâzi’nirı Vefatı - gizlendi. 


Karacahisar Tekfuru, askerini İnegöl Tekfurunun askeri ile birleştirip, anlaşma yaptıkları başka tekfurların askerleriyle de buluşarak İnegöl önünde büyük bir topluluk meydana geldi. Osman Bey de etraftan oldukça mücahid olaplamişti. 

Aralarında ittifak etmiş tekfurların ordusu, hareket eder etmez, Gazi Osman Bey de Domaniç’ten aşağı yürüdü ve düşmanın karşısına dikildi. Yapılan savaş sonunda düşman perişan olmuş, ölen düşman askeri, meydanda bir tepe meydana getirmişti. Bu savaşta Gazi Osman Bey’in kardeşi Gündüz Alp şehid olmuş, buna mukabil Karacahisar Tekfurunun kardeşi de öldürülmüştü. 

Savaştan sonra şehidleri defn eden Osman Bey, kardeş 
Gündüz Alp’in cenazesini söğüt’e götürerek babasının yanına defnettirdi. İşte bu zafer, 

Gazi Osman Bey’e büyük bir şöhret kazandırmıştı. 


Osman Bey’in Saltanat Devri: 


Sultan Alâaddln’in tahttan indirilmesi ile Selçuklu Devîetİ ortadan kalkmış oldu. Bütün uç beyleri istiklallerini ilan ettiler. Osman Gazi Hazretleri de kendi hükümetinde müstakil oldu ve bunun nişanı olarak, artık hutbeler de Osman Gazi adına okunuyordu. Böylece Osman Gazi H. 700 (M. 1301) senesinde umumun biatini almış oluyordu. 

Sultan Osman, artık tahta oturmuş ve Kayi aşireti, Osmanlı Devleti olmuştu... idaresi altındaki vilayet ve kasabalara bey olarak tayinler yapıldı. 
Bunların içinde önemli tayin; Büyük oğlu Alâaddin Paşa’yı kayınpederi Şeyh edeb Ali’ye, hizmetinde bulunması için göndermiş olmasıdır. Bu, devlet reisinin tekke hizmetine en yakınını göndererek ona bağlılığını zahirde de göstermesi ve Şeyhin manevî tasarrufunun, hayır dualarını 



Bursa’nın fethinden 4 ay önce Şeyhi Edeb Ali 
120 yaşında iken vefat etti. Şeyhin kızı, Sultan 
Osman Gâzi’nin hanımı Mal Hatun da vefat etti. 
Dedesi ve annesinin, vefatıyla Orhan Bey, çok üzüntülü bir haldeyken -Cenab-ı Hakk’m lütfuyia-Bursa’yı feth etti, Fakat sevinmeye fırsat bulamadı. Çünkü Sultan Osman Gazi de vefat etmiş bulunuyordu.. 

H. 726 (M. 1326) senesi, Ramazan’ın 
12. günü Orhan Bey, Osmanlı Devletinin 2. Sultanı olarak tahta oturdu ve babasının nâşını, Bursa şehrindeki manastırın kubbesi altına defnettirmek için teşebbüse geçti... 

Cennetlik Sultan Osman Gazi, orta boylu, karayağız, değirmi yüzlü, geniş omuzlu, ayakta durduğu zaman elleri dizlerinden aşağıya inerdi... Gayet mütevazı giyinir. Başına kırmızı çuha¬ dan yapılmış Çağatayhlar biçiminde Horasanı giyerdi. Sevimli, tatlı dilli bir hükümdardı. Savaşlarda, sadece idare eden olarak değil, bilfiil savaşan bir mücahid olarak da kahramanlıkta eşsizdi. 
Âlimlere çok saygı gösterirdi. Tarih kitaplarında okuma-yazma bilmezdi diye yazarsa da, gürül gürül Kur’an-ı Kerim okuyan bir zata «okuma bilmez» demek, ne demektir, onu anlamak güçtür. Adaleti gerçekleştirmek en büyük meziyetiydi ve bunda da muvaffak olduğunu herkes tasdik ederdi. 

Son söz olarak şunu deriz ki; üzerinde yaşadığımız bu toprakların fâtihlerinin atası olan Sultan Osman Gazi Hazretleri, yeni yetişen İslâm Neslinin dirilişini beklerken, İslâm Dini için bütün güçleriyle mücedeleye atılmış bu uğurda şehid olmuşları, cennetin kapısının önünde, yeşil örtüleri içinde karşılıyor, onları kutluyor... Yine İslâm Dini için gazi olmuş kardeşlerimizi, ruh-u maneviyyesi ile müjdeliyor... 





Son din olarak insanlığa gönderilen İslam’ın iki temel kaynağı vardır. Bunlar Allahu Teala’nın kelamı, son kitap, kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Peygamber efendimizin sünnetidir. 


gamberin vefatından sonra İslam dini, Kitap ve Sünnetin ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde anlaşıldı ve yaşanmaya çalışıldı. 


Peygamber efendimiz (s.a.s.)’in sözleri, davranışları, ashabının yaptığını görüpte yasaklamadığı hal ve hareketler ile o’nun yaratılışı veya huyu ile ilgili her türlü bilgiden oluşan sünnetinin söz veya yazı ile ifade edilmiş şekline ‘’HADİS” 
denir. Bu manada hadis, sünnet ile eş anlamlıdır. 

Hadis Hz. Peygamberden rivayet edilen haberlerin genel adıdır. Kelime bizzat Peygamber efendimiz (s.a.s.) 
tarafından da bu anlamda kullanılmıştır. 

Sahabe, İslam dinini, Kur’an-ı Kerim, 

Hz. Peygamberin şahsı ve onun sözlü veya fiili tebliğ ve talimatı demek olan sünnetinden meydana gelen bir bütün olarak tanıdı. Hz. Pey- 


Resulullah (s.a.s.) Allah’tan aldığı vahyi yalnızca insanlara aktarmakla kalmamış, aynı zamanda onları açıklamış ve kendi hayatında’da tatbik ederek müşahhas örnekler haline getirmiştir. Bu nedenle 
O’na "Yaşayan 
Kur’an”da denilmiştir. Bu manada hadisler, Kur’an-ın 
Hz. Peygamber 
(s.a.s.) tarafından yorumlanması demektir. Kur’an-ı yaşayabilmek için onu iyi anlamak gerekir. 
Kur’an-ı, en iyi anlayan ise hiç şüphesiz Allah 
(c.c.)’tan vahiy alan Hy. 
Peygamber (s.a.s.)dir.Son din olarak insanlığa gönderilen İslam’ın iki temel kaynağı vardır. Bunlar Allahu Teala’nın kelamı, son kitap, kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Peygamber efendimizin sünnetidir. 











ilk Müslümanların 


Mesajları 

- T'jellL Hjh) 


jf Adem Saraç | 


İslâm güneşi doğup Hira Nûr dağı zirvelerinden etrafı aydınlatmaya başladığı ilk anlarda, bu İlâhî Nûr’a ilk koşanlar, çok kıymetli ilkleri oluşturdular. 
İslâm Târihi’nin İlk Müslümanları olarak kaynaklara geçen bu seçkin insanların ardından sürekli yeni ilkler geliyordu. 

Mekke’nin ilk Müslümanları; Peygamberimiz Aleyhisselâm’dan sonra, hanımlardan, erkelerden, çocuklardan ve âzâdlı kölelerden olmak üzere, genellikle dört gurupta incelenir. Biz bu ilk Müslümanları daha yakından tanımak için, müsaadelerini alarak evlerine girip, bir aile bütünlüğü içinde tanımaya ve tanıtmaya çalışacağız inşallah. 

Peygamberimiz Aleyhisselâm, ilahi mesaj ile Hira Nûr dağından evine döndüğünde O’nu ilk tasdik edip İslâm kütüğünün birinci sırasına adını yazdıran Hanımlar ve Anneler Sultanı Hazret-i Hatice (radıyallahu anha) Annemizdir. İlk Müslüman o olduğu için, hep beraber ilk önce onu tanıyalım. 

Hanımlardan İlk Müslüman; Hz. Hatice 

(radıyallahu anha)... 


İlk vahiy esnasında 55 yaşında olan Hz. Hatice Annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselâm ile evlenmeden önce iki evlilik geçirmişti. Bu evliliklerinden Hâle adlı bir kızı ve Hind adlı bir oğlu olmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselâm’dan da Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma adlı dört kızı vardı. Erkek çocukları bebekken vefat ettikleri için, onları konumuz dışında bırakıyoruz. 
İşte bu çocukların hepsi, sevgili annelerinden sonra, Müslüman oldular. 

Hz. Hatice Annemiz’in anne babası İslâm gelmeden önce ölmüşlerdi. 

Hz. Hatice Annemiz, kendisiyle beraber 4 erkek ve 
4 kız olmak üzere, 8 kardeş idiler; Avvâm, Hizam, 
Nevfel, Esed, Hâle, Hâlide, Rukayka. Şimdi de kısa hatlarla sevgili annemizin kardeşleri ve yeğenlerini tanımaya çalışalım... 

Birinci kardeşi, Avvâm bin Huveylid olup, İslâm gelmeden önce ölmüştü. Avvâm’ın 10 tane 











çocuğu vardı. Bunlardan yedisi Müslüman olup seçkin Sahâbelerin içinde yer aldılar. Zübeyr bin Awâm bunlardan en meşhurlarıdır. 

İkinci kardeşi, Hizam bin Huveylid idi ve o da İslâm’a yetişemedi. Bilinebilen 2 oğlu Hakim ile Hâlid, Sahâbe olma şerefine erdiler. 

Üçüncü kardeşi, Nevfel bin Huveylid olup, İslâm’a yetiştiği, Peygamberimiz Aleyhisselâm’ı görüp tanıdığı halde, maalesef îmân etmediği gibi, Rasûlüllah’a çok eziyet verdi. Bedir 

savaşında müşrik olarak öldürüldü. 

Bilinebilen bir oğlu Esved ise Sahâbî’dir. 

Dördüncü kardeşi, 

Esed bin Huveylid idi. İslâm ile şereflenip 
Sahâbe oldu ve ayrıca 
Hadîs rivayet etti. 

Beşinci kardeşi, Hâle binti Huveylid olup, İslâm ile şereflenen Sahâbe hanımlardandır. Onun oğlu 
Ebu’l-Âs, sevgili kızı Hz. Zeyneb’in kocasıydı. O da çok sonraları İslâm ile şereflenerek Sahâbe olma şerefine erecekti 

Altıncı kardeşi, Halide binti Huveylid, 

İslâm gelmeden önce vefat etmişti. 


Yedinci kardeşi, Rukayka binti Huveylid de İslâm’a yetişemedi. 

Ümeyme adlı bir kızı vardı ve bu kız ileriki tarihlerde İslâm’a girerek Sahâbe olma şerefine erdi. 

Görüldüğü gibi, bu kardeşlerinden bir kısmı İslâm’dan önce ölmüştü. Bir kısmı Müslüman olmadı, bir kısmı da İslâm ile şereflenerek Sahâbe saflarında yerini aldı. Sevgili yeğenleri de öyle... 

Erkeklerden İlk Müslüman; Hz. Ebûbekir (radıyallahu anhu)... 

İlk vahiy esnasında 38 yaşında olan Hz. 

Ebûbekir (ra), Kuteyle binti Abduluzza ile evli olup, Abdullah ile Esmâ adlarında iki çocuğu vardı. Kuteyle, iyi huylu ve güzel geçimli bir hanım olmasına rağmen îmân etmedi. Hz. Ebûbekir (ra), hanımının İslâm’a girmesi için çok uğraştı. Her zaman yumuşak ve nazik olan Hz. Ebûbekir, hanımını İslâm’a davette de çok yumuşak davrandı. Fakat uzun süre uğraşmasına rağmen, Kuteyle îmân etmedi. Bu yüzden Hz. Ebûbekir (ra) ondan ayrılmak zorunda kaldı. Abdullah ile Esmâ îmân ederek ilk dönem 



Sahâbîler arasında yerlerini aldılar. 

Hz. Ebûbekir (ra), sadece hanımı ile değil, babası ile de çok uğraştı. Ebû Kuhâfe künyeli babası Osman bin Amr, uzun yıllar sonra Mekke Fethi esnasında Müslüman oldu. Sevgili annesi Ümmü’l-Hayr künyeli Selmâ binti Sahr ise, ilk dönem Sahâbîleri arasındadır. 

Hz. Ebûbekir (ra), kendisiyle beraber 1 erkek ve 
2 kız olmak üzere 3 kardeştiler. Kız kardeşlerinin 
anneleri Hind binti Nüfeyl olup, baba bir anne ayrı kardeş idiler. Erkek kardeş kendisi, kız kardeşleri ise Ümmü Ferve ile Karîbe isimlerini taşıyorlardı. 
Şimdi de kısa hatlarla 

kardeşlerini ve yeğenlerini tanımaya çalışalım... 

Ümmü Ferve, tam yılını bilemesek de, Mekke döneminde Müslüman oldu. 
Eş’âs bin Kays ile idi. 

Karîbe de, aynı şekilde tam yılını bilemediğimiz, Mekke döneminde Müslüman oldu. Kays bin Sa’d ile evli idi. 

Hz. Ebûbekir (ra), İslâm’ın ilk yıllarında Hz. Ümmü Rumân ile evlendi. İleriki yıllarda da 
Hz. Esmâ binti Umeys ve Hz. 
Habîbe binti Harice ile evlenecek ve Abdullah ile Esmâ da içlerinde olmak üzere, toplam üç erkek ve üç kız olmak üzere altı çocuğu olacaktı. 

Çocuklardan İlk Müslüman; Hz. 
Ali (radıyallahu anhu)... 

İlk vahiy esnasında 10 yaşında olan Hz. Ali (ra), çocuklardan ilk Müslüman olandı. 

Hz. Ali’nin babası Ebû Tâlib, Rasûlüllah Aleyhisselâm’ı çok sevmesine rağmen îmân etmedi. Fakat sevgili annesi Hz. Fâtıma binti Esed (ra), ilk yıllarda Müslüman oldu. 

Hz. Ali (ra), kendisiyle beraber 4 erkek ve 4 
—kız olmak üzere 8 kardeş idiler. Bunları söyle sıralayabiliriz; Tâlib, Akîl, Ca’fer, Ümmü Hânî, Cümâne, Rayta ve Esmâ. İlk Müslüman çocuk olan Hz. Ali’nin kardeşlerini biraz daha yakından tanıyalım... 

En büyük kardeş olan Tâlib, Müslüman olmadı. 

Bedir savaşında ya da daha sonra öldü. 

İkinci kardeş Akîl, İslâm geldiğinde 30 yaşındaydı 


Mekke Fethi esnasında Müslüman oldu. 

Üçüncü kardeş Hz. Câ’fer (ra), ilk yıllarda Müslüman olmuş 616 yılında Habeş Hicreti’nin sorumluluğunu üstlenmiş, uzun yıllar hanımı Hz. 
Esmâ ile beraber Habeş ülkesinde kalmıştı. 

Ümmü Hâni de İslâm geldiğinde 12 yaşındaydı. 
Mekke Fethi esnasında Müslüman oldu. 

Hz. Ali’nin kız kardeşlerinden Cümâne, Rayta ve Esmâ hakkında fazla bilgi yoktur. 

Âzâdlı Kölelerden İlk Müslüman; Hz. Zeyd (radıyallahu anhu)... 

İlk vahiy esnasında 24 yaşında olan Hz. Zeyd bin Hârise (ra), âzâdlı kölelerden ilk Müslüman olan kişiydi. 

Aslında hür bir ailenin hür çocuğu olan Hz. Zeyd, daha sekiz yaşındayken, bir baskın esnasında memleketinden alınmış, köle pazarlarında satıla satıla Mekke’ye kadar gelmişti. Hz. Hatice Annemiz’in yeğenlerinden Hakim biz Hizâm, onu köle pazarından satın alıp, getirerek halasına hediye etmişti. Hz. Hatice A nn emiz de yeni evlendiği Peygamberimiz’e hediye etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselâm da onu âzâd ederek evlatlık almıştı. 

Bu kısa bilgilendirmeden sonra, yine kısa hatlarla İlk Müslümanların Mesajları’nı görmeye, anlamaya ve örnek almaya çalışalım inşallah... 

İlk Müslümanların mesajlarını iyi anlamak için, yukarıda vermiş olduğumuz aile yapısını çok iyi tanımamız lâzım. Dikkat edildiyse, bu ailelerden hiç biri bir bütün olarak toptan İslâm’a girmemişlerdi. 


Bu yüzden Müslüman olanlar çok ciddi sıkıntılar çekmişlerdi. 

Kimisinin annesi ya da babası, kimisinin kardeşleri, kimisinin eşi, kimisinin çocukları; bunu biraz uzatırsak amcaları, halaları, dayıları, teyzeleri, kabilesi Müslüman olmayanlar çoktu. Buna rağmen hiç biri en yakınından uzağına, aile ve akrabalarını bahane etmemiş, İslâm için gece gündüz çalışmıştı. 

İlk Müslümanlar, bir yandan aile ve akraba çevresi, bir yandan sosyal çevre, bir yandan ekonomik, hukuki ve siyasi çevre ile kuşatılmışlardı. 
Olumsuzluk ve zorluk adına en zorun içindeydiler. 

Tabir yerindeyse çok farklı bir kurtuluş savaşı başlatmışlardı! İslâm ile şereflenip Müslüman olanlar, dünya ve âhiretlerini kurtarıyorlardı. 
Kurtulanlar, başkalarını da kurtarmaya vesile olmak için, her türlü tehlikeyi göze alarak, durup durmadan çalışıyorlardı. 

Peygamberimiz Aleyhisselâm ve Sahâbe-i Kirâm bizler için en güzel örnek olarak, her alanda canlı birer tablo halinde önümüzde duruyorlar. Çevrem bozuk gibi bahaneleri bir tarafa bırakalım artık. 
Gerçek anlamda samimi Müslüman, em zor zamanda belli olur. Bunun için Peygamberimiz ve Sahâbîler’e bakacağız. İslâmî çalışma nasıl olur, sıkıntı ve zorluklar nasıl aşılır, bozuk ortamlarda bile nasıl sağlam kalınır mesajlarını veriyorlar. Yeter ki örnek almasını bilelim. Örnekleri örnek alarak, örnek bir hayat yaşayalım. 






Yüce Kur’anımızı okumak, ayet ve hadislerle teşvik edilmiş bir ibadettir. Fatır suresinde “Allah’ın Kitabını okuyanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık olarak harcayanları, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını eksiksiz olarak öder ve onlara lütfundan fazlasınıda veriri.” Buyurulmuştur. 

Bir çok hadisde’de Kur’an okumayı ve dinlemeyi özendirici müjdeler vardır.Peygamberimiz (s.a.s.) Kur’an okuyupda onunla amel edenlerin gıbta edilecek kimseler olduklarını, her harfine karşılık on sevap kazanacaklarını okudukları ayetlerinKıyamette onlar için birer nur olacağını ve derecelerini yğkselteceğini Kur’anın onlara şefaat edeceğini dünyadada kendileri için huzur kaynağı olacağını ayrıca Kur’an dinlemenin sevap kazandırıcı bir davranış olduğunu bildirmiştir. Efendimiz (s.a.s.) irşad, imamet ve yöneticilik vereceği kimselerde Kur’an-ı en çok bilme şartını aramakla, bu konuya verdiği önemi, kendi uygulamalarıylada göstermiş olmaktadır. 

Her ibadetin belli prensip ve adabı olduğu gibi, Kur’an okumanın, adab ve prensipleri vardır. 
Şüphesiz herkes Kur’an-ı alıp okuyabilir. Ancak, her işin bir gelişi güzeli vardır, bir de ideali. 


Kur’an okuyucusu temiz olmalı, ve bulunduğu yerin temiz olması gerekir.Ve yine Kur’an-ı yüzünden okuyacak kişinin abdestli olması lazımdır. Bir diğer dikkat edilecek husus ise, Kur’an-ı tecvid kaidelerine uygun olarak, harflerin mahreç ve sıfatlarını gözeterek, tertil ile, tane tane okuması uygun okuma şeklidir. Yüce Allah Kur’an-ı tertil ile ağır ağır, tane tane oku buyurmuştur. Efendimizin hanımlarından ümmü seleme validemiz, kendisine peygamberimizin kıraati sorulduğunda, onun kıraatim harf harf, tane tane açıklanan bir kıraat olarak vasıflandırmıştır. 

Kur’an-ı aşırı derece hızlı okumakta mekruh görülmüştür. Eğer hızlı okumak gerekiyorsa, bu durumda "hadr” tarzıyla ilgili gerekli hususlara uymak lazımdır. Hadri Kur’an-ı Kerimi tecvid kurallarına uymak kaydıyla hızlı bir şekilde okumaya denir. Ancak bu tarz okuyuş, kural tanımayan, gelişi güzel bir okuyuş olmalıdır. 
Kelimeler, harfler ve harekeler birbirine karıştırılmamalı, ihfa, izhar, iklap, idgam, gunne, kalkale ve benzeri hususların yerine getirilmesine dikkat edilmelidir. 

Kur’an-ı Kerimi mushafa bakarak okumak, daha faziletli görülmüştür. Çünkü bunda hem okuma 



ve hem de yüzüne bakma gibidaha çok amel vardır. Yine başkalarının takdir ve beğenisini kazanmak, herhangi bir çıkar sağlamak düşüncesiyle yapılan kıraat’de, sevap yerine günah kazandırır. Allah rızası gözetilmeden yapılan bir işte, kul için hayır olmadığı Kur’anın bir çok yerinde de bildirilmiştir. Bir ayette “Ey insanlar, insanlara gösteriş için malını verip, Allaha ve ahiret gününe inanmayan adam gibi, boşa çıkarmayın. Onun durumu, üzerinde biraz toprak bulunan şu kayaya benzer ki şiddetli bir sağanak indi de üstündeki toprağı silip süpürerek onu sert bir taş halinde bıraktı. Böyleleri kazandıklarından bir şey elde edemezler.” Buyrulur. 

Peygamberimiz (s.a.s) Allah, amelin samimi olanından ve sadece kendi rızası için yapılanın¬ dan başkasını kabul etmez buyurmuş, başka bir hadisindede Allah rızası için değilde insanların kendisini övmesi için Kur’an okuyan bir kimsenin cehenneme atılacağını bildirmiştir. 

Sonuç olarak Kur’an okumak ayet ve hadislerle teşvik edilmiş bir ibadettir. Kur’an okumaktan maksat onu anlamak, manasını düşünmek gerekli dersleri almak ve gereğince amel etmektir. 
Kur’an okurken dil, Kur’an ayetlerini doğru telaffuz ederken akıl manasını düşünüp anlamalı, gönül ise gereken dersleri almalıdır. 

Kur’an onun öğretimine, okunup ezberlenmesi¬ ne ve başkasından dinlenmesine büyük önem veren peygamberimiz Kur’an-ı tertiş üzere ve sürekli okumayı teşvik etmiş ve bunu Allahın çok sevdiği işlerinden birisi olarak değerlendirmiştir. 




Ey insan! Yaşıyorken, hem de Kur’ân çağında; Çırpınıp duruyorsun, cehâlet batağında. 

Kalbin katı, gözün kör, başın kibir dağında Kur’ân sana gel diyor, bak bendedir adresin, Ey eşref-i mahlûkat! Daha Kur’ân ne desin ! 


Ya Cennet bahçesidir, ya ateştir o mezar, 

Mekân var mı dünyada, öyle derin, öyle dar? 
Hiçbir şey yakın değil, insana ölüm kadar. 

Diyor ki; hesabı var, aldığın her nefesin; Mezarlar konuşurken..Daha Kur’ân ne desin I 


Âyet diyor ki; eğer, dağa inseydi Kur’ân; Paramparça olurdu.. Dağ Allah korkusundan. 
Hangi insan durup da, ibret almaz ki bundan? 
Sen ki, bir dağ yanında, ne kadar da cücesin, Haddini bilmen için.. Daha Kur’ân ne desin I 


O gün, buyruk verenler, buyruğa baş eğecek, Cehennem öfkesinden, köpürüp kükreyecek, Ve doldun mu dedikçe, daha yok mu diyecek; Yandıkça o deriler, değişecek bilesin; 

Hâlâ secde yok ise.. Daha Kur’ân ne desin I 


Gör ki, dünya sırtında, nice insan taşıyor; 

Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor. 

Kimi Arş-ı Âlâ’ya dolu dizgin koşuyor; 

İşte Cennet.. İşte sen.. Gayret et ki giresin; Ey Eşref-i mahlûkat I Daha Kur’ân ne desin I 


Cengiz NUMANOĞLU 























a) Misvak: 


Rasulullah (s.a.v.) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: 

„Eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, onlara her namazda misvak kullanmalarını emrederdim" 


Misvakın faydaları nelerdir? 

1) Ağzı temizler. 

2) Hazret-i Allah’ın rızâsını celbeder. 

3) Melekleri memnun eder. 


4) Şeytanı daraltır. 

Peki misvakı bu kadar önemli kılan şey nedir? ^ ^ğ Z | tatlandırır 


Bugün, modern tıbsunda ortaya koymaya yeni başladığı tedavi usullerini, 

İslamiyet 14 asır önce öğretmiştir. Diş sağlığına büyük bir fayda temin eden misvak, gayet basit ve en iyi diş temizleme vasıtasıdır. 

Dişlerin çürümesini önlemek için misvak kullanmak çok faydalıdır. Larousse İllustre Medical isimli tıp kitabında diyor ki: 

,‘Bütün diş macunları ve tozları, dişlere zarar verir. En iyisi, sert bir fırçadır. Önce, dişleri kanatırsa da, korkmamalıdır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve artık kanamaz. 11 

Bu şekildeki diş temizliğini sağlayan en iyi vasıta misvaktır. Diş macunları, ağızdaki faydalı ve zararlı bütün mikropları öldürürken, misvak sadece zararlı mikropları öldürür. Misvak abdestin sünnetidir, Şafii’de namazın sünnetidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

,‘Misvak kullanarak kılınan namaz, misvaksız 
kılınan namazdan 70 kat üstündür. 11 


8) Sünneti edâ eder. 

9) Sesi ve yüzü güzelleştirir. 

10) Zekâyı artırır. 

11) Diş etlerini kuvvetlendirir, ağızda ki- ve dişeti çekilmelerini önler. 

12) Konuşmayı kolaylaştırır. 

13) Son nefeste Kelime-i şehâdeti hatırlatır. 

14) Kocalığı geciktirir. 

15) Amellerde sevabı çoğaltır. 

16) Sekarat-ı mevti kolaylaştırır. 

17) Hazmı kolaylaştırır. 

18) Mideyi takviye eder. 

19) Aklı artırır. 

20) Bedenin rutubetini keser. 


bin diş sağlığı konu- g^ Qjş| er j cilalandırır, güzelleştirir. 



reçlenmeyi 



b) Çörek otu: 


Rasulullah (s.a.v.’) buyurdular: 

“Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki. çörek 

otunda onun için bir deva bulunmasın. ” [Buhârî, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizî, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)] 


Peki çörek otu nedir? 

Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerinde ve dünyanın birçok ülkesinde yetişen ince yapraklı, yaklaşık 40 cm boylarında otsu tarla bitkisidir. 
Çörekotu diye kullandığımız küçük siyah tanecikler; bu bitkinin dallarında yetişen kapsül içindeki tohumudur. 

Birçok vitamin ve vücuda faydalı molekül ihtiva etmektedir. Bunların içinde thymoquinon ve nigellon bağışıklık sistemi üzerinde etkili olduğu bilinmekte ve bağışıklık sistemini güçlendiren bazı ilaçlarda hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Asırlardır kullanılan çörek otu ile ilgili yapılan araştırmaların sayısı son yıllarda artmaktadır. 
Anavatanı doğu akdeniz ve güney avrupa olan çörek otunun birçok türü olmasına rağmen kullanılan türü Nigellae sativa ‘dır. Siyah tohumları olgunlaşınca toplanır ve kurutulur. 


Çörek Otu Faydaları 
Nelerdir? 

• Çörek otu kullanımı bağışıklık sistemini güçlendirir. 

• Antioksidan özelliği vardır. 

• İltihap oluşumunu engelleyici etkisi vardır. 

• Çörek otunun içindeki iltihap önleyici madde eklem iltihabı için yararlıdır. 

• Prostat kanserini yavaşlatıcı etkinliği 

bulunur. 

• Karaciğeri koruyucu özelliği çörekotu faydaları içindedir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırma karaciğer kanserine karşı koruyabileceğini göstermiştir. 

• Kandaki şeker miktarını düşürücü etkisi vardır. 
İnsülin salgılamasını sağlayan pankreasta beta hücrelerini harekete geçirdiği gözlemlenmiştir. 

• Almanya’da yapılan bir araştırma çörek otunun alerjik rahatsızlıklarda kullanılabileceğini göstermiştir. 

•Almanya’daki araştırmada bronşitli astım, allerjik astım, bahar nezlesi rahatsızlıklarına yönelik yapılan çalışmada çörektonun ciddi oran¬ da fayda sağladığı gözlemlenmiştir. 

• Mide zarını tahrib eden etkenlere karşı mide zarını korur. 

• Çörek otu nefes darlığında yararlıdır. 

• Kalp sağlığını koruyucu etkisi çörekotunun faydaları arasındadır 

• Baş ağrısının geçmesini sağlar 

• Yüz ve ağız felçlerine karşı koruyucudur 

• Unutkanlığa iyi gelmektedir 
•Baş dönmesine karşı kullanılabilir 



















a) Bilgin ile Kayıkçı: 

Kendini beğenmiş bir gramer 
(nahiv) bilgini, boğazdan karşıya geçmek için bir kayık kiraladı ve kurumla oturdu yerine. 

Kayıkçı, olgun ve alçak gönüllü bir insandı. Hiç ses çıkarmadan küreklere asılıyor, yolcusunu sağ salim karşıya geçirmek ve üç beş kuruş kazanmak istiyordu. 

Denizin orta yerine geldikleri sırada Bilgin küçümser bir eda içinde sordu: 

,‘Sen hiç gramer okudun mu?., dil biliminden anlar mısın?“ 

Kayıkçı: 

,‘Hayır efendim dedi, ben cahil bir 



kayıkçıyım, dediğiniz şeylerden hiç anlamam.“ 

,‘Vah vah“, dedi Bilgin ,‘ömrünün yarısı boşa geçmiş!" 

Böyle bir süre ilerledikten sonra rüzgar şiddetini artırmaya, dalgalar büyümeye başladı. Denizde fırtına çıkmış, Bilgin korkmaya başlamıştı. 

Kayıkçı olağanüstü bir güçle kurtulmaya, sağ salim karşı kıyıya geçmeye çalışıyordu. Gördü ki artık kurtuluş ümidi yok, 
Bilgine dönüp sordu: 

,‘Efendim, yüzme bilir misiniz?" 















Bilgin: 

,‘Ne yazık ki bilmiyorum" diye inledi. 

O zaman kayıkçı: 

,‘Vah vah dedi, şimdi ömrünün hepsi boşa gidecek! Keşke gramer bileceğinize benim gibi yüzme bilseydiniz de canınızı kurtarsaydınız. 


b) Avcının Hilesi: 


Bir avcı kuşları kolayca yakalayabilmek için kendini ağaç dalları, otlar ve yapraklarla gizleyip çayırlığa oturdu. Önüne bir tuzak kurup, bir avuç buğday attı. 

Hiç hareket etmeden beklemeye başladı. Bu sırada karnı iyice acıkmış bir kuş gelip, yakınına kondu. Onu böyle sessiz sedasız oturur görünce: 

,‘Sen ne yapıyorsun burada?", diye sordu. 



Avcı: 

,‘Dünyadan elini eteğini çekmiş bir zahidim ben! 
diye cevap verdi. Hiç kimsenin işine karışmıyor, burada kendi halimde yaşıyorum..." 


,‘Görünüşe ve söylenen her söze inanırsan sonun böyle olur işte diyordu. Tuzağa yakalandıktan sonra feryadın ne faydası var? 
Uygunsuz hırs ve hevesler canların düşmanıdır. Önemli olan tehlike gelmeden önce uyanık ve tedbirli olmaktır. Felaket tufanından sonra ağlayıp sızlamışsın neye yarar?. 


Kuş: 

,‘0 buğdaylardan biraz yiyebilir miyim? 1 dedi. 

,‘Bilmem ki“, dedi avcı, ,‘bir yetimin emaneti bana... Ama karnın çok acıkmışsa gel ye!“ 

Kuş, avcının gizli niyetlerinden habersiz, onu iyi yürekli ve dünya işlerinden uzaklaşmış birzahid kimse olarak kabul edip buğdaylara saldırınca, hileci avcının ellerine düştü. 

Aldatıldığını anladığında ise iş işten geçmiş, tuzakta binlerce feryada başlamıştı. 

Avcı: 
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AĞRI 

AMASYA 

ANKARA 

ANTALYA 

ARTVİN 
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BALIKESİR 

BARTIN 

BATMAN 

BAYBURT 

BİLECİK 

BİNGÖL 

BİTLİS 

BOLU 

BURDUR 



tim 

Bize ait olduğu halde başkalarının kullandığı şey nedir? 


Kolu var, bacağı yok, Dikdörtgeni var, karesi yok? 


Yağmur düşerken yükselen nedir? 


Türkçe de en sık yanlış okunan kelime hangisidir? 


Saat te 2 kere ama Saniyede 1 kere meydana gelen nedir? 


-Adımız 

-Kapı 

-Şemsiye 

-Yanlış 

- A harfi 




Temel 60 katlı bir gökdelenden aşağıya düşmüş. 
50-40-20-10-5-4-3-2 derken l.kata geldiğinde aklından şu geçmiş : - „Allahım sana şükürler olsun. Bu kata kadar ölmeden geldiysem zaten 
1.kattan düşsemde ölmem" 


Temel okuldan eve gelir. 
Babası günün nasıl geçtiğini sorar. Temel: 

-Baba, otobüste gelirken biri düştü, herkes güldü ama ben gülmedim. 

-Aferin oğlum sana. Peki kim düştü? 

-Ben düştüm.. 


bir gün adam oğluna defterini getirde bakayım demiş çoçuk defterini getirmiş babası bakmış oğlum sen öğretmeninin yazdığını yazmıyormusun demiş baba yazdığını yazıyorum ama öğretmen silince bende silmek zorunda kalıyorum. 


İdama mahkum olan Temel’e son arzusunu sormuşlar; 

- "Beni oğlumun yanına gömün!" demiş. 

-"Ama oğlun yaşıyor!" 

- "Olsun. Ben beklerim." 
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